
Geachte heer minster 

In Iran vindt op dit moment een grootschalig en systematisch bloedbad plaats. De regering arresteert willekeurig burgers; zij worden
meegenomen zonder enige informatie over hun verblijfplaats. Families verkeren in volledige onzekerheid. In ziekenhuizen is het
zelfs verboden om bloed te doneren aan de gewonden.

Wat gaat u concreet doen om deze misdaden te stoppen?
De ernst van de situatie overtreft inmiddels wat wij in Oekraïne hebben gezien. Dit bezettende regime kent geen grenzen, geen
verantwoordelijkheid en geen menselijkheid.

Het Iraanse volk vecht niet alleen voor zijn eigen vrijheid, maar ook voor vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld. Dit regime heeft
niets te maken met religie; het is een vijand van de mensheid, van rust en van vrede.

De internationale gemeenschap heeft een historische en morele plicht om de moedige bevolking van Iran actief te steunen en te
beschermen. Zij betalen met hun leven voor waarden die ook wij hooghouden.

Ik vraag u met klem: neem nu actie, spreek u publiekelijk uit en doe alles wat binnen uw macht ligt om deze misdaden te stoppen,
voordat het te is. 

Toen de verschrikkelijke massamoorden in Kosovo plaatsvonden, kwam de NAVO in actie om de bevolking te beschermen en
levens te redden.
Vandaag voelen de mensen in Iran zich alleen en vergeten door de wereld.

Het Iraanse volk wordt al jaren geconfronteerd met onderdrukking, geweld en ernstige mensenrechtenschendingen. Toch lijkt het
alsof niemand echt voor hen opstaat.
Niemand draagt een keffiyeh uit solidariteit, niemand schreeuwt namens hen tegen dit onrecht.

Wij, het Iraanse volk, zijn vredelievend.
Wij willen geen oorlog, geen geweld en geen terrorisme.
Wij willen juist het tegenovergestelde van het huidige terroristische regime:
leven in vrede, vrijheid en respect, in harmonie met de rest van de wereld.

Wij vragen geen wapens.
Wij vragen erkenning, bescherming en solidariteit.
Wij vragen dat de internationale gemeenschap niet langer wegkijkt.

Alstublieft, wees de stem van een weerloos volk.
Doe iets, voordat het te laat is.

Met hoop en respect,
Het Iraanse volk
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